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2. Over de auteur  
 

Tom Lanoye (je spreekt zijn naam op z'n Frans uit) is één van de meest 

productieve Belgische schrijvers. Hij is geboren in 1958, en groeide op als 'een 

slagerszoon met een brilletje' - dat is ook gelijk de titel van zijn prozadebuut 

(1985). Hij woont de helft van het jaar in Antwerpen, en de andere helft in 

Zuid-Afrika. Behalve romans en verhalen heeft 

Lanoye poëzie, toneelstukken, columns en 

kritieken geschreven; daarnaast bewerkt en 

vertaalt hij buitenlandse literatuur. Zoals ook 

bij zijn veelvuldige optredens op televisie blijkt, 

is hij een geweldige performer; een aantal van 

zijn verhalen en romans heeft hij ook zelf op 

de planken gebracht. Lanoye houdt ervan om 

te provoceren. Hij was de eerste Belg die met 

zijn vriend een geregistreerd 

samenlevingscontract sloot. Hij werd in 2003 

ook de eerste stadsdichter van Antwerpen. Zijn 

grootste succes is de autobiografische roman 

Sprakeloos (2009), een aangrijpende roman over zijn moeder, een 

amateurtoneelspeelster die door een beroerte haar spraak verliest. Lanoye 

ontvangt voor zijn literaire werk ook veel waardering in de vorm van literaire 

prijzen, met als voorlopig hoogtepunt de Constantijn Huygensprijs 2013 voor 

zijn hele oeuvre. De jury schrijft: 'Tom Lanoye heeft de Nederlandstalige 

literatuur een adembenemend oeuvre opgeleverd, waarin de taal kolkt en 

stroomt en de wereld geen moment rust wordt gegund. 

http://www.lezenvoordelijst.nl/zoek-een-boek/nederlands-15-tm-19-

jaar/k/kartonnendozen/ 

 

3. A Illustratie van het boek  
 

Op de illustratie zie je een foto van een man. Dit moet Tom 

voorstellen. 

http://www.lezenvoordelijst.nl/zoek-een-boek/nederlands-15-tm-19-jaar/k/kartonnendozen/
http://www.lezenvoordelijst.nl/zoek-een-boek/nederlands-15-tm-19-jaar/k/kartonnendozen/
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B. Hoofdpersoon en eigenschappen  
 

De hoofdpersoon in het boek is Sophie.  

Negatieve eigenschappen: 

Opschepper: Hij schept over bepaalde dingen op terwijl hij het nog nooit heeft 

gedaan. Een voorbeeld is hiervan dat hij zegt tegen Z dat hij al seks heeft 

gehad, maar dat is niet waar.  

Onzeker: Hij durft nog niet uit te komen voor zijn homoseksualiteit en vertelt 

daarom verschillende leugentjes om bestwil.  

Positieve eigenschappen:  

Enthousiast: Hij is een spontane, open jongen die graag lacht en door iedereen 

sympathiek gevonden wordt.  

Fantasie: Hij heeft over veel dingen fantasie.  

Slim: Hij leest vanaf toen hij kon lezen al heel veel boeken. 

 

C. Plaatsen in het boek  
 

Waar het vooral afspeelt is in België, waar Lanoye woont en naar school gaat. 

Er speelt zich ook een deel van het verhaal af in de Ardennen, Zwitserland en in 

Griekenland. 
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D. Perspectief  
 

Het boek is vooral geschreven vanuit een ik-perspectief. Lanoye vertelt zijn 

verhaal echt aan de lezer. In verschillende delen van het boek vertelt hij zijn 

verhaal alsof je recht tegenover hem zit in een koffiehuis en dan probeert hij 

ook echt een conversatie met je te voeren, maar het is natuurlijk een boek en 

je kan er niet tegen praten. Het is me vooral ook opgevallen dat hij veel vertelt 

wat hij voelt en wat er in hem omgaat. Dit gaat dus over gevoelens, maar ook 

wat hij denkt over iemand anders. Hij omschrijft ook heel goed wat hij ziet, 

daardoor lees je eigenlijk alsof je door zijn ogen aan het kijken bent. 

 

 

 

E. Open Einde  
 

Het is een open einde, omdat Tom Lanoye nog niet dood is en het verhaal nog 

niet afgelopen is over hem. Op het eind heeft hij een doos vast en zegt hij, wat 

hebt u eraan toe te voegen? 
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F. Keuzeopdracht Probleem van de hoofdpersoon  
 

Hallo Jongerenblad Gay & Night, Ik ben Tom Lanoye en “Ik ben homo” Dat die 

drie woordjes zo ontzettend moeilijk kunnen zijn. Nou, ze zijn het wel. Ik weet 

niet hoe ik het aan mijn ouders moest vertellen. Ik ben bang dat mijn ouders 

boos op mij zullen worden en teleurgesteld zullen zijn omdat ik dan geen 

meisje mee naar huis neem.  

Ik zat in de klas bij een jongen Z en hij was mijn beste vriend. Op de middelbare 

school ontdekte ik dat ik naar Z verlangde en ik zijn gevoelens en verlangen de 

vrije loop liet. Ik ging op reis met de Mutualiteit naar Zwitserland waar ik voor 

het eerst hem kuste. Ik ben echt verliefd!!  

Mijn vraag is aan jullie om advies te geven om het zo netjes mogelijk aan hem 

te vertellen dat ik homo ben en op hem val. Ik hoop dat jullie me hierbij willen 

helpen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Tom, Lanoye 
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Hallo Tom, 

Super goed van je dat je ervoor hebt gekozen om het toch te gaan vertellen. 

Dat is het best. Echt dapper van je! Wat ik ook zal doen is het tegen je ouders 

vertellen, want die moeten het wel goedkeuren en weten hoe jij erover denkt. 

Ik heb precies hetzelfde als jou meegemaakt. Ik was met mijn beste vriend aan 

het afspreken en merkte dat hij me aantrekkingskracht gaf. Ik wist daardoor 

dat ik homo was, want ik werd op hem verliefd.  

De spanning is meestal TE groot om het te durven te zeggen tegen anderen. Zet 

jezelf daarom een beetje voor het blok. Bereid die ander ook voor op een 

serieus gesprek. Vertel een goede vriend/vriendin dat je een keer samen met 

hem/haar alleen wilt praten over een probleem/iets wat je bezighoudt/iets 

waar je mee zit/etc. Hij of zij weet dan dat het serieus is, en als je hebt 

afgesproken wanneer dit gesprek gaat plaatsvinden, kun je niet echt meer 

terug.  

Je ouders kun je ook op een dergelijke manier voorbereiden. Vertel ze dat je na 

de afwas, tijdens de koffie wat wilt vertellen. Iets wat zij misschien niet zo leuk 

zullen vinden.  

Tijdens het gesprek moet het hoge woord eruit. Dit is moeilijk! Vooral ook 

omdat het woord "homo" of "lesbo" zo negatief klinkt. De meeste personen 

gebruiken het niet. "Ik ben homo" klinkt zo... definitief. Het zit meteen zo vast 

aan die grote groep homo's en lesbo's die ze al van tv kennen. Probeer het 

daarom anders. Zeg dat je op jongens/meiden valt. Dat vertelt veel makkelijker.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Jan-Willem 


