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Verleid me,

verstik me,

pak m’n vrijheid af.
Bemin me, beperk me,

ga je gang, ik ben laf.

Je wil samensmelten,
- een onnozel idee —
Maar ik ben romantisch,

ik ga d’'rin mee...

Kneed me en knecht me,
wees lief en gemeen.
Gun me de plek

van het blok aan je been.

Als jij mijn vrouw bent,
ben ik je man.
Dan vechten we samen,

voor dat wat niet kan.

We doen ndg meer water bij onze wijn,
totdat er alléén nog maar water zal zijn.
Helder maar smaakloos,

geen kleur meer, geen gloed,

zo leven we samen, de dood tegemoet.




Weg met de eenzaamheid, leve de sleur,

jaloezie, irritatie, gesprekken, gezeur.

De liefde geeft hoop, de liefde heeft zin,

de liefde is een valstrik, maar ik trap er zo graag in.
Steeds dezelfde fouten,

steeds dezelfde pijn.

Bijna net zo gruwelijk, als helemaal alleen te zijn.

Misschien is het deze keer anders,
misschien is het deze keer waar.
Is alle wijsheid van de wereld maar een fout,

ik wil het graag geloven, want ik houd zoveel van haar.

Het spel is weer begonnen,
ik zit er midden in.
Verslaafd als een verslaafde,

verzetten heeft geen zin.

Ik kan alleen verliezen,
mijn hart en mijn verstand.
De liefde laat pas los,

als ze is opgebrand.

Dan ben je weer jezelf,
alleen en onbemind.

Maar volwassen en verstandig,




totdat het weer begint.

Bronvermelding: http://www.zohelptpoezie.be/2006/04/01/liefde-hans-
teeuwen/

Onderwerp gedicht:

Liefde

Hoofdgedachte van het gedicht. Waar gaat het gedicht over?
Het gaat over de liefde verleiden.
Rijm / geen rijm

Het rijmt wel op elkaar.
Rijmschema ( aa bb cc; ab ab cd cd ; ab ba ) Zie: Begrippenlijst.
Ab ba ; Omarmend rijm.

Rijmen in het gedicht:

Af — laf

ldee- mee

Gemeen- been

Man- kan

Wijn- zijn

Gloed- tegemoet

Sleur- gezeur

Zin-in

Pijn- zijn

Waar- haar

In- zin

Verstand- opgebrand

Onbemind- begint



http://www.zohelptpoezie.be/2006/04/01/liefde-hans-teeuwen/
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Vorm van het gedicht (sonnet, coupletten?) Zie: Begrippenlijst.

Je moet kunnen beschrijven hoe een gedicht eruit ziet. Het is een vorm van een
songtekst. Het heeft 11 coupletten. Per couplet heb je steeds 4 regels.

Beeldspraak (welke?). Zie: Begrippenlijst en kijk in je lesboek welke vormen
van beeldspraak je ook alweer hebt gehad.

Herhaling: Verslaafd als een verslaafde Tegenstelling: Lief en gemeen.

Leg enkele begrippen uit die je herkent in je gekozen gedicht. Zie:
Begrippenlijst.

Je wilt samensmelten- Je wilt bij elkaar zijn.

Kneed me en knecht me- wees lief en betrouwbaar

Blok aan je been- Niet vrij zijn in zijne handelingen

We doen ndg meer water bij onze wijn- Compromissen zien te sluiten
Als de liefde niet bestond — als er geen liefde was tussen ons

Ze hebben niets meer te bepraten — ze kunnen niks meer doen

En de aarde zou verkleuren — het zou heel saai worden

De wind zou niet meer ademhalen — er zou geen wind meer zijn

Als ik je liefde zou verliezen — als we niet meer zouden hebben

Wat is jouw gevoel erbij? Welke stemming roept het gedicht op? Maakt het
lezen van het gedicht je vrolijk, verdrietig, boos, ... ? Leg uit.

Nieuwsgierig, wie kunnen niet zonder elkaar en wat is er allemaal gebeurd.

Spreekt het je wel of niet aan? Leg uit waarom wel of niet?
Het gedicht spreekt mij aan, omdat ik liefde belangrijk vind.

Andere gedichten:




Als de liefde niet bestond — Toon Hermans
Als de liefde niet bestond

Zullen ze stilstaan, de rivieren

En de vogels en de dieren

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten

Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren

En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven

De wereld was gauw uitgestoven




Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen

Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen

Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen

Eris geen liefde zonder jou

Bronvermelding: http://lirama.net/song/58570

Zonder jou — Annie MG Schmidt
De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.

Er staat maar zo weinig meer in.



http://lirama.net/song/58570

De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?

De merel zit zachtjes te zingen in ‘t groen.
Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te doen.

De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou: leeg, zonder jou.

Dat zonder jou nog een lente bestaat met ooievaars en met bloemen,
dat er een meidoorn in bruidstooi staat,

is zonder meer tactloos te noemen.

En wat is het nut van een lindenlaan,

als wij er samen niet langs kunnen gaan?

Langs alle heggetjes bloeit wilde roos nutteloos, zinneloos.

De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.

Er staat maar zo weinig meer in.

De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?

De merel zit zachtjes te zingen in ‘t groen.
Voor mij hoeft ie heus zo z'n best niet te doen.

De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou: leeg, zonder jou.

Bronvermelding: http://www.zohelptpoezie.be/2004/11/24/zonder-jou-annie-
mg-schmidt/

Hoogste leven is de liefde leven — Abraham van Collem
Hoogste leven is de liefde leven,

Liefde is het willig zich begeven,
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Naar gemeenschap, om te zijn een deel

Van het eeuwig zingend algeheel.

Liefde is u weten aangedreven,
En u voelen door het ruim geheven
Als een vogel, hij duikt op en neer,

Aan de luchten hangt hij in zijn veer.

Liefde is het onophoudlijk reiken
Naar het onbereikbare en wijken,
Met dit wijkende, tot gij zijt,

In de sferen der oneindigheid.

Liefde is de onrust van het rusten,
Het bewuste van het onbewuste,
In de liefde die zich zelf herkent,

Ruisen aarde, zee en firmament.

Bronvermelding:
http://www.gedichten.nl/nedermap/poezie/poezie/201152.html?zoekresultaa

t=ja
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